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't Leven is al druk genoeg. Zeker nu we er nog een zesde zoon bij kregen. Daarom zocht en 
vond ik met 'De beste verjaardag ooit' een film waar mijn jongste zonen rustig van werden 
zodat het iets minder druk was in huis voor onze kleine nieuwe baby. Dat hij ongelofelijk 
relevant was, was meer dan mooi meegenomen! 
 
Schermtijd is een gevoelig punt bij veel slashparents. Dat begrijp ik maar al te goed. Toch wil 
ik graag één ding afspreken met jullie: de eerste keer naar een nieuwe film kijken is geen 
schermtijd. Een nieuwe film kijken is emotie lezen, emotie voelen en emotie uiten. Hoe kan 
je zoiets dan klasseren onder dezelfde noemer als brainless achter een lichtgevend bakje te 
zitten? En af en toe kom je door nieuwe films te ontdekken ook wel eens mooie pareltjes 
tegen. Deze film die ik hier review durf ik onder die pareltjes onder te verdelen! 

Ik ging de film kijken met drie van mijn zonen, Lewis (4), Jake en Matthew (9). Specifieker de 
dag na de geboorte van onze zesde zoon. Oscar kwam thuis op de wereld om 17u38 en de 
ochtend daarna zocht ik iets voor hun om even al die indrukken achter zich te laten. Even 
met niets anders bezig zijn dan een mooi verhaal. In de tussentijd kon mijn vrouw Vicky, 
genieten van de rust bij de baby.  

De film begint geweldig met een originele manier om de personages voor te stellen. Nog 
geen tien minuten in het verhaal merkte ik dat ik geen betere film had kunnen kiezen. 
Misschien dan wel niet om ALLE indrukken achter zich te laten, maar eens zo hard wél 
omdat hij ongelofelijk relevant is voor Lewis. Het gaat over Kareltje, een jongen van vier jaar 
die morgen jarig is en die zijn verjaardag helemaal naar zijn zin wil vieren. Of dat was toch 
zonder zijn babyzusje gerekend. Zij eist mama en papa een beetje op. Mama en papa 
vergeten zo een verhaaltje voor te lezen voor het slapen gaan. Het toppunt voor Kareltje was 
toch de dag nadien. Net op zijn verjaardag, wanneer zijn feestje moet doorgaan moeten 
mama en papa naar de dokter met zijn babyzus. Ze heeft hele hoge koorts. 'Het feestje zal 
dan maar later moeten beginnen,' zei papa. Dat was de druppel voor Kareltje. De buurvrouw 
moest op hem letten, maar in die tijd gaat hij ongemerkt op een tocht naar zijn oma. Want 
oma is altijd lief en altijd blij wanneer hij langskomt! Kareltje weet dat hij door het bos moet 
om aan het huis van oma te geraken. Onderweg komt hij de nodige obstakels tegen. Maar 
geen enkele die hij niet aankan! 

Emoties zijn zo’n belangrijk aspect van de film dat ik toch wel wat onder de indruk ben. Het 
maakt wel dat kinderen de film meermaals kunnen zien en toch nieuwe aspecten zullen 
ontdekken. En of ze hem nog eens willen zien? Daar moet je niet aan twijfelen! Terwijl ik 
deze review schreef, zette ik even de trailer nog eens op. Lewis hoorde hem in de verte en 
kwam aangelopen terwijl hij 'leuke film!!' riep. Het egocentrische van een kleuter komt mooi 
naar boven, dus dat was lekker herkenbaar. Het is zijn verjaardag en alles moet rond hem 
draaien. Maar eigenlijk ziet hij zijn zusje ook wel graag en dat is ook belangrijk voor hem. 
Wanneer hij bang is in het bos, zoekt hij troost en hulp bij zijn vrienden die hij tegenkwam in 
het bos.  
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Hoe onze 9-jarige zonen de film vonden? Rustgevend. Zelden heb ik hen zo rustig een 
verhaal weten volgen. Ik denk dat het onder andere komt door de zachte en rustgevende 
teken- en vertelstijl. Of misschien door het warme gezin dat afgebeeld wordt? Iets triggerde 
hen toch om zonder moeite een verhaal te volgen dat misschien toch niet helemaal in hun 
leeftijdsgroep viel. Hoe dan ook, weer een geweldige jeugdfilm ontdekt die bij op de 'te 
kopen'-lijst komt! 

 


